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info@kapelvanamelgem.be

From: info@kapelvanamelgem.be
Sent: Monday, 4 September 2023 16:49
To: info@kapelvanamelgem.be
Subject: Kapel, in de tussentijd, 2023.09.04

Nieuwsbrief n°7

Lieve mensen, 
 
We zijn weer in september aanbeland. Dat betekent dat de kapel zich zoals ieder jaar op de tweede zondag van 
september weer opmaakt voor de viering van het Maria-Geboortefeest. 
 
Komt u alstublieft meevieren met ons? We starten zondag 10 september 2023 om 14h00 aan het kerkje van Oppem 
met de Kardinaal Sterckxwandeling (… in de voetsporen van) door de velden naar de Kapel van Amelgem. Doorheen 
een smaakvol groen decor u gebracht door moeder natuur én met een streepje mooie muziek van op ####ify. 
 
Dan zijn we ruim op tijd voor de misviering van 14h30 in Amelgem, met op het programma: 
 

 
U kan natuurlijk ook rechtstreeks naar de viering in Amelgem, afspraak dan om 14h30 aan de kapel. Tot zondag! 
 

*            * 
* 

 

Nieuws vanuit het atelier van de steenkapper.  
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In het atelier van onze steenkapper is het houwen begonnen… duizend kilo witsteen van eigen Oost-Vlaamse bodem 
ondergaat deskundig geplaatste hamerslagen met beitels en bewerkingen met fijn gereedschap. De Amelgemse 
klokkentoren komt stilaan weer dichterbij. Pilaren, klokkenstoel, kruis, maar ook de twee eikelvormige siervazen 
links en rechts van de toren: elk element kent haar eigen traject.  
 

 
Kapiteel en basis van een pilaar van de klokkentoren 
 
Voorlopig staat de reconstructie van onze kapeltoren gepland voor september… 

 
Maar: gaat onze kapel er dan nog hetzelfde uitzien? 
 

 

Dit is natuurlijk een veel gestelde vraag.  
 
Hoe zag onze kapel eruit in de 17e eeuw? Niemand die het precies kan zeggen. Maar we 
hebben wel een foto uit het archief van de Universiteit van Gent 
(https://lib.ugent.be/catalog/rug01%3A001003431) van rond het einde van de 19e eeuw 
en die vertelt ons toch al zeer veel over de details bovenaan de voorgevel. 
 
En van ons torentje hebben we de exacte maten genomen vooraleer we deze 
ontmantelden.  
En dozijnen foto’s die u ook op onze website kan vinden.  
En met een 3D-model volledig nagetekend! 

 
Interessant interludium.  
 
Enkele vrijwilligers van de kerkfabriek botsten tijdens een uitstap in London op de recent gerestaureerde Elisabeth 
II Tower aan de Westminster bridge. 
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En wat stellen we vast? Zelfs voor de toren van de Big Ben werden de herstellingen gedaan in weliswaar dezelfde 
zandsteen, maar met merkelijk kleurverschil. Mensen die het kunnen weten weten te vertellen dat het niet anders 
kan, maar dat de tand des tijds de kleuren uitvlakt. 
 
Zo zal het ook in Amelgem zijn lieve mensen… onze klokkentoren is wel gemaakt met even oude stenen, want 
“alle stenen zijn oud” zoals topspecialist Bruno Croonenborghs ons altijd op het hart drukte, maar we gaan wel 
zien dat het een nieuw gereconstrueerde toren is. 
 

 
Het volledige verhaal vindt u zoals gewoonlijk in meer detail op onze website 
(https://kapelvanamelgem.be/restauratie). 
 
U kan ons nog steeds met fiscaal attest steunen via de Koning Boudewijnstichting, hartelijk dank hiervoor. 
https://kapelvanamelgem.be/help/steun/ 
 
met vriendelijke groeten, 
 

 
            www.kapelvanamelgem.be 
 
Als u liever geen mailtjes meer ontvangt, graag dan een seintje aan info@kapelvanamelgem.be  

ddb20230904


